
Dank u wel Abba vader, God de Almachtige.  

 
Geachte, Edelachtbare president van het Hof van Justitie, de leden van het Hof 
van Justitie, de Procureur- generaal bij het Hof van Justitie,  deken van de Orde 
van Advocaten, collega’s, familie, mijn geestelijke leider, vrienden en overige 
aanwezigen. 

Vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in mijn reis nu ik hier sta als een pas 
beëdigde advocaat. Het is een eer en een voorrecht om u toe te spreken op deze 
plechtige gelegenheid. 

 
Op 3 februari 1985 werd een kind geboren in het dorp Drietabbetje in het district 
Sipaliwini, aan haar werd de volgende naam gegeven: Tania Vanessa.  Zij is dan 
ook in het bovengenoemd dorp opgegroeid tot haar achtste jaar. Op haar zevende 
vertrok haar ouders naar Paramaribo en zij bleef achter met haar wijlen oma. 
Een jaar na de urbanisatie van haar ouders mocht zij ook kennis maken met 
Paramaribo. En dat kind ben ik. De urbanisatie ging gepaard met vele 
uitdagingen. Met vele inspanningen van mijn leerkracht van de 1e klas behoorde 
ik na verloop van tijd  tot één van de beste leerlingen van de klas.  

Ik heb altijd mijn best gedaan en had als motto “Als anderen het kunnen, kan 

ik het ook” daarom ben ik nooit blijven zitten op het GLO, de VOJ en VOS 
althans heb niet gedoubleerd.  

Mijn interesse in het recht begon in de tweede klas van het IMEAO, tijdens het 
vak Recht, terwijl ik daarvoor accountant wilde worden. Daarom schreef ik me 
in voor de studierichting Rechten aan de Anton de Kom Universiteit. Mijn 
studiejaren op Adek waren ook niet rooskleurig.  

Na de afronding van mijn masterstudie begon ik in april 2018 met mijn stage, 
wat voor mij een compleet nieuwe wereld betekende. Dank u wel mr. Zweevel en 
mr. Dubois voor jullie kritische begeleiding. Zonder jullie harde werk zou ik 
vandaag aan de dag niet hier staan als een beëdigde advocaat.  

Ik moet eerlijk toegeven dat het nooit mijn droom was, in ieder geval niet voor 
2018, om advocaat te worden. Maar wanneer God iets zegt, kan niemand, en ik 
bedoel echt niemand, het veranderen. Op een dag werd me ingefluisterd dat ik 
advocaat moest worden. Op dat moment wist ik meteen dat ik de advocatuur in 
moest gaan, en ik heb geen moment gewacht om eraan te beginnen. Thank you 
GOD you did it again. 

Terwijl ik de plechtige eed aflegde, werd ik herinnerd aan de immense 
verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het zijn van een pleitbezorger voor 
gerechtigheid. Het juridische beroep is niet alleen een carrière, maar een roeping 
- een roeping om de principes van rechtvaardigheid, integriteit en de rechtsstaat 
te handhaven. 

In een wereld waar onrecht voortduurt, waar rechten worden geschonden en 
waar stemmen worden gesmoord, is het onze plicht als juridische professionals 



om op te treden als hoeders van gerechtigheid. We moeten streven naar en ervoor 
te zorgen dat elk individu, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, 
toegang heeft tot gelijke bescherming onder de wet. 

Vandaag beloof ik de hoogste ethische normen te handhaven en mijn kennis en 
vaardigheden in te zetten om de zaak van de gerechtigheid onvermoeibaar te 
dienen. Ik beloof moedig op te komen voor de rechten van degene die onderdrukt 
worden, de onschuldigen te verdedigen en gerechtigheid te zoeken voor degenen 
die onrecht is aangedaan. 

Maar laten we niet vergeten dat het nastreven van gerechtigheid meer vereist dan 
alleen juridische expertise - het vraagt om empathie, mededogen en een diepe 
toewijding aan het welzijn van anderen. Het vereist dat we aandachtig luisteren 
naar de stemmen van degenen die gemarginaliseerd zijn en hun verhalen 
versterken in de gangen van de rechtbank. 

Terwijl ik aan deze reis begin, ben ik me bewust van de immense uitdagingen die 
voor ons liggen. Maar ik ben ook vervuld van hoop - hoop dat we door onze 
gezamenlijke inspanningen een samenleving kunnen opbouwen die is gebaseerd 
op de beginselen van gelijkheid, waardigheid en respect voor allen. 

Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan allen die mij hebben gesteund op dit 
pad - mijn familie, mijn geestelijke leider, de heer Emile Adam en de overige 
geestelijke leiders van de gemeente Charisma Santodorp, vrienden, mr. Zweevel 
en collega's. Uw onvoorwaardelijke aanmoediging, begeleiding en geloof in mij 
zijn de drijvende kracht geweest achter mijn prestaties. 

Ter afsluiting wil ik u herinneren aan de woorden van de bekende 
jurist/advocaat, Thurgood Marshall, die zei: "Waar je onrecht, ongelijkheid of 
onrechtvaardigheid ziet, spreek je uit, want dit is jouw land." Dit is jouw 
democratie. Maak het, bescherm het. "Geef het door." Laten we deze woorden ter 
harte nemen en streven naar een wereld waar gerechtigheid heerst. 

Dank u wel. 

 


