
Dankwoord  

Edelachtbare president van het Hof van Justitie, 

Edelachtbare procureur-generaal, 

Edelachtbare leden van het Hof van Justitie, 

Edelgeleerde deken van de Orde van Advocaten, 

gewaardeerde leden van de balie, 

dierbare genodigden, dames en heren van de pers, 

geachte aanwezigen, 

Allereerst gaat mijn dank uit naar de Almachtige God, die mij de kracht, wijsheid en gezondheid 

heeft gegeven om dit punt in mijn leven te bereiken. Zonder Zijn leiding en genade zou ik hier 

vandaag niet staan. 

Met diep respect en grote dankbaarheid neem ik vervolgens het woord. Het is voor mij een 

bijzonder voorrecht en een historisch moment in mijn leven om in uw tegenwoordigheid te zijn 

beëdigd als advocaat. 

Mijn dank gaat uit naar het Hof van Justitie en de procureur-generaal voor het vertrouwen dat 

mij vandaag is geschonken. Uw aanwezigheid onderstreept de zwaarte en de 

verantwoordelijkheid die verbonden zijn aan dit ambt. 

Ik spreek ook mijn erkentelijkheid uit aan de deken en de Orde van Advocaten, die ons steeds 

herinneren aan de waarden en plichten die dit beroep kenmerken. 

Een bijzonder woord van dank richt ik tot mijn leermeesters en begeleiders, die mij met hun 

kennis en voorbeeld hebben gevormd en voorbereid op de praktijk. 

Met grote waardering dank ik mijn familie, vrienden, collega’s en naasten voor hun steun. In het 

bijzonder mijn kinderen: jullie liefde, begrip en geduld hebben mij de kracht gegeven om vol te 

houden. Dit moment draag ik met trots ook aan jullie op. 

Edelachtbaren, geachte aanwezigen, 

Met het afleggen van de eed heb ik mij verbonden aan de hoogste standaarden van integriteit, 

onafhankelijkheid en toewijding. Het beroep van advocaat is niet slechts een roeping om 

rechtshulp te verlenen, maar ook een plicht om recht en gerechtigheid te dienen, en bij te dragen 

aan het vertrouwen in onze rechtsstaat. 

Ik beloof mij te blijven inzetten voor eerlijkheid, rechtvaardigheid en zorgvuldigheid, in dienst 

van mijn cliënten én de samenleving. 

Ik sluit af met de nederige erkenning dat deze weg pas begonnen is, en met de vaste overtuiging 

dat ik, met Gods hulp en de steun van mijn omgeving, dit ambt waardig zal vervullen. 

Ik dank u. 


