
Beëdigingsspeech tot advocaat bij het Hof van Justitie 

Afkomstig van Mr. Randhirsing Anandbahadoer   

 

 

Geachte, 

Edelachtbare President van het Hof van Justitie, leden en plaatsvervangende leden van het Hof, de 

griffier van het Hof, de Procureur-Generaal bij het Hof van justitie, de Deken van de Surinaamse 

orde van advocaten, deurwaarder, collega’s en alle aanwezigen.  

 

Vandaag sta ik hier als beedigde advocaat bij het hof van justitie, een heugelijk en trots moment 

voor mij in mijn leven dat ik heb mogen meemaken na een studie van circa 4 jaren actieve stages 

te hebben doorlopen in het civiele recht en het strafrecht gepaard gaande met de 

advocatenopleiding. Het beroep van advocaat is voor mij een passie om het te mogen uitoefenen 

want zodoende kan ik een bijdrage leveren aan de rechtszoekenden die de nodige advies en 

rechtsbijstand nodig hebben.  

 

Mijn dank gaat allereerst uit naar de Almachtige toe die mij de kennis, kracht en zegen heeft 

gegeven dat ik dit mooi beroep kan uitoefenen. Een bijzondere dank gaat uit naar mijn ouders, 

mijn ooms, mijn echtgenote en zusje, families en vrienden die mij hebben bijgestaan gedurende 

dit traject van studie en praktijkervaring.  

Een bijzondere dank gaat ook uit naar mijn patroon toe mr. Sadhna Dulam, advocaat, die mij vanaf 

dag 1 dat ik bij haar als stagiaire begon op kantoor heeft bijgestaan, gestimuleerd alsook zelfstandig 

het veld heeft gestuurd om zelf te mogen leren gedurende de stagewerkzaamheden op de 

kantongerechten civiele en strafzaken en andere instanties. Een dank gaat ook uit naar de 

strafrechtadvocaten toe die mij ook op de strafzitting hebben bijgestaan en gestimuleerd samen 

met mijn patroon gedurende de stageperiode.   

 

Als laatst bedank ik het Hof van justitie die in mij het vertrouwen heeft gesteld om dit beroep te 

mogen uitoefenen als advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname. 

 

Ik dank u       


