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Geachte aanwezigen, geachte leden van de rechterlijke macht, leden van de Orde, beste
collega’s, familie, vrienden, en andere aanwezigen,

Vandaag sta ik hier op een moment dat tegelijk intiem en publiek is. Intiem, omdat het,
gelijktijdig het einde markeert van een lange weg van studie, stage en vorming, alsook het begin
van een duurzame carriére. Publiek, omdat ik zojuist een gelofte heb afgelegd die verder reikt
dan mijn eigen loopbaan: een belofte aan niet alleen de rechtsstaat, maar ook aan iedereen die
bescherming zoekt in het recht.

De toga die ik draag is geen versiering; zij is een toonbeeld van verantwoordelijkheid. Zij vraagt
om onafhankelijkheid, om zorgvuldigheid, om deskundigheid, om vertrouwen, om geweten en
om moed - juist wanneer druk, emotie of macht probeert mee te spreken. Zij vraagt ook om
menselijkheid: het vermogen om achter het dossier een mens te blijven zien.

Laat mij daarom, voordat ik vooruitkijk, eerst stilstaan bij de mensen zonder wie ik hier vandaag

niet zou staan.

Mijn ouders en broers

Allereerst mijn ouders, Imilda Inge en wijlen Edwin Eenig. Jullie hebben mij geleerd dat karakter
wordt gevormd in het alledaagse: in discipline, in doorzetten wanneer het moeilijk is, en in
compassie wanneer het gemakkelijk is om hard te worden. Jullie gaven mij een fundament en
wortels om te staan en de ruimte om te groeien tot wie ik ben. Daarvoor ben ik jullie diep
dankbaar.

Mijn broers Earnie en Geoffrey: jullie waren naast papa en mama mijn eerste teamgenoten in
het leven. Alles wat ik deed, voelde als een teamprestatie. Dit moment is ook van jullie.

Mijn echtgenoot en dochter

Een speciaal woord van dank aan mijn gezin. Lieve Rayan, bedankt voor je rotsvaste steun, je
luisterend oor en je grapjes op de juiste momenten. En lieve Syntyche bedankt dat je me altijd
komt vragen of ik iets moet of als ik ok ben wanneer ik bezig ben met mijn boeken. Jullie
herinneren me eraan wat echt belangrijk is. Jullie maken dit alles nog waardevoller.

Allen die in mij geloofden

Daarnaast wil ik allen bedanken die in mij geloofden, ook op momenten dat ik zelf twijfelde.
Vrienden, docenten en collega’s: jullie vertrouwen was het fundament waarop ik verder kon
bouwen.




Ik noem in het bijzonder wijlen meester Ronald Waal. Zijn voorbeeld en woorden blijven mij bij;
zij herinneren mij eraan dat vakmanschap en waardigheid in dit beroep altijd samen moeten

gaan.

Mijn patronen en leermeesters

Een bijzondere dank gaat uit naar mijn patroon, meester Nailah van Dijk. Uw strakke,
consistente begeleiding en uw scherpe, maar rechtvaardige blik hebben mij geleerd dat precisie
of scherpte en empathie of menselijkheid geen tegenpolen van elkaar zijn. In uw praktijk heb ik
gezien dat kwaliteit geen toeval is, maar een keuze die je elke dag opnieuw maakt. Ook dank
aan mr. Jennifer van Dijk — Silos, die mede een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan mijn
vorming tot advocaat op het gebied van civielrecht.

Ook dank ik meester Murwin Dubois en meester Guno Castelen voor hun inzichten in het
strafrecht en hun nadruk op de bescherming van de rechten van verdachten. Jullie hebben mij
laten zien dat rechtvaardigheid pas werkelijk is wanneer ook de kwetsbaarste stem wordt
gehoord - en wanneer procedurele waarborgen niet als formaliteit, maar als kern van de
rechtsbescherming worden behandeld.

Dank aan mijn patronen en al mijn leermeesters.

Ik herinner mij een gesprek tijdens mijn stage. Een cliént vroeg mij: “Maar wat als de wet mij
niet uitkomt? Kan ik er niet omheen?”

Ik antwoorde eenvoudig en resoluut daarop:

“De wet is geen hindernis die je omloopt; zij is het fundament waarop wij staan. Niemand
staat erboven - niet de sterke, niet de machtige, en evenmin de kwetsbare.”

Vandaag herhaal ik die woorden met nog meer overtuiging en vastberadenheid.

Als advocaat kies ik ervoor om - met open vizier en met respect voor de waarheid - het recht te
dienen. Ik kies ervoor om te luisteren voordat ik spreek, om scherp te blijven zonder te
verharden, en om te strijden waar nodig, maar altijd binnen de grenzen van de Wet, integriteit
en beroepsethiek.

En ik vraag u ook: houd mij aan die belofte. Want een belofte is niet alleen een uitspraak op één
dag; het is een maatstaf voor alle dagen daarna!

Ik dank u voor uw aandacht.




